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Shalom chaveriem, 

Vanuit een land in oorlog een andere start van de nieuwsbrief dan u gewend bent. De 
oorlog die op 7 oktober is uitgebroken heeft het land in een shock-toestand gebracht. 
Letterlijk staat alles nog steeds op z’n kop, ook al wordt er heel veel opgepakt om het 
leven weer te omarmen. Veel ouders in Israël hebben een of meer kinderen aan het front 
en de angstige bezorgdheid voor het leven van deze vaak nog jonge mensen is voelbaar. 
Ook de reservisten zijn opgeroepen en hun vrouwen moeten het thuisfront draaiende 
houden. De soldaten zijn gemotiveerd om hun land te verdedigen, het gaat immers om 
het bestaansrecht van Israël! Wat het leger dagelijks aan oorlogstuig vindt en heeft 
gevonden in de huizen van vele Gazanen is onvoorstelbaar.  
Maar ook denken we aan de 134 gegijzelden die nog steeds vastzitten in angstige 
omstandigheden. Zien we hen nog levend terug? 
Het is net Poerim geweest en dan lezen we het boek Esther. Wat is dat actueel vandaag! 
Een aanrader om deze geschiedenis eens in z’n geheel te lezen en de parallellen te zien 
met onze tijd. Ook vandaag zien we de haat tegen het joodse volk toenemen, tegen de 
God van het volk! De leugen regeert de meningen. We zouden er nog veel meer over 
kunnen schrijven. Kortom, het verdriet en de rouw over die 7e oktober zal nog lang 
voelbaar zijn. Maar God ziet het en Hij bepaalt de geschiedenis. Psalmen 2 mag ons hoop 
geven om naar Hem te vluchten en het van Hem te verwachten. 

Verhuizing 
Het afgelopen jaar is ook wat ons privé leven betreft een turbulent jaar geweest. 
Een verhuizing, die ons al een paar jaar boven het hoofd hing, is werkelijkheid geworden. 
Dat was een hele organisatie met niet alleen onze persoonlijke spullen, maar ook ons 
beider ateliers die verhuisd moesten worden. We hebben enorm veel hulp gekregen en we 
zijn God dankbaar voor het prachtige huis wat Hij allang voor ons in petto had. Het is een 
genot om er te mogen werken en wonen!




Projecten 
Ook voor onze stichting was het een ongemakkelijk en hectisch jaar…. 
Half maart 2023, hebben we contact gezocht met Hineni. Deze organisatie heeft o.a. een 
gaarkeuken in Jeruzalem en wordt geleid door Benjamin Philips. We hebben hem 
benaderd om de ruimte van de gaarkeuken te verfraaien met kunst. Daar had hij wel oren 
naar, maar het was voor hem belangrijk om eerst te weten wat voor werk wij maken. 
Afgesproken werd dat hij rond Pesach 2023 onze studios wilde bezoeken. Door 
omstandigheden is dit bezoek steeds uitgesteld en er uiteindelijk niet eens geweest. In 
januari hebben we met hem besproken dat dit niet werkt en besloten dat wij gaan zoeken 
naar een ander project. Vanwege de oorlog is dat niet simpel, De prioriteiten voor de 
meeste non-profit organisaties liggen op dit moment op een heel ander vlak en dat 
snappen we uiteraard.  
Zoals jullie weten is het eerste deel van ‘Nieuw licht op oude woorden’ vorig jaar 
uitgekomen en inmiddels heeft Marc deel twee en drie van deze trilogie afgerond. Nu zijn 
alle Parashot behandeld. De boeken, die tot doel hebben het gesprek tussen Joden en 
Christenen te bevorderen, laten ook zien in wat voor tijd we leven en wat onze toekomst 
zal zijn als we de God van Abraham, Izaak en Jacob volgen en Zijn woord serieus nemen. 
Het volledige manuscript is door de uitgeverij beoordeeld en goed bevonden. Maar ook 
dit keer zijn de financiën het grootste obstakel. 
Wij willen als SVP ook deze uitgaven mogelijk maken en inmiddels is er 
door een echtpaar, dat anoniem wil blijven, een grote gift voor dit project 
toegezegd. Er zijn plannen om de SVP lezers te laten intekenen bij de 
uitgever voor deze trilogie, die in een cassette uitgevoerd gaat worden.  
Ook voor degenen die het eerste deel al hebben is er de mogelijkheid de 
cassette, met deel II en III aan te schaffen en het eerste deel erbij in te 
voegen. Op een later tijdstip zullen we u hierover gedetailleerd informeren. 
Mocht u dit project ook financieel willen steunen dan kunt u een bijdrage 
overmaken op de rekening van SVP met een vermelding ‘gift Nieuw Licht’ 

Bestuurswisseling 
We hebben afscheid genomen van Rob Rullmann, die als penningmeester vanaf 2012 de 
financiën op voortreffelijke wijze heeft beheerd en behandeld. 
We zijn jou, Rob, daar zeer dankbaar voor! Je mocht in de vergadering van 20 december 
het stokje overdragen aan Jan Spijkerman, onze nieuwe penningmeester. Een hartelijk 
afscheid van Rob en een hartelijk welkom voor Jan. Dat jij jouw plek in het bestuur ook 
met veel plezier mag innemen is onze wens. 

Dank 
Ook ditmaal willen we alle gevers en bidders heel hartelijk danken en worden we steeds 
weer bemoedigd om door te gaan met projecten zoeken die een zegen voor het Oude 
Volk mogen zijn. Voor tips houden we ons aanbevolen! 
Een hartelijke groet, Marc & Henny


