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Shalom lezers van onze nieuwsbrief

Het nieuwe jaar is net begonnen en we weten niet wat dit jaar ons allen zal brengen. Dat u zegen
en hoop mag ervaren in dit nieuwe jaar, ondanks deze roerige tijd. Met het afsluiten van het jaar
sluiten we ook onze stichting af en dit is dus onze laatste nieuwsbrief vanuit SVP. De website blijft
nog even in de lucht. www.stichtingvisualperspectives.nl

Stilstaan en terugkijken
Vanaf de oprichting in 2003 mochten we deze stichting vormgeven. Allereerst door het uitgeven
van het boek ‘De doden zullen herrijzen’ van Marc de Klijn.

Later lezingen met powerpoints in Nederland, die te maken hadden met jodendom en
christendom, over het leven als messiaanse Jood tot het onthullen van 2000 jaar antisemitisme,
niet alleen in de seculiere wereld, maar met name in de christelijke kerken. Er volgden daana nog
vier boeken, t.w. Schouder aan Schouder (Shoulder to Shoulder) in 2011 en drie delen van Nieuw
licht op oude woorden (2022, 2025).

In 2007 kwamen daar ook de kunstprojecten voor non-profitorganisaties in Israél bij. Deze
projecten werden in Israél zeer gewaardeerd en in Nederland gestimuleerd en ondersteund.

We wilden daarmee bereiken dat er meer begrip en respect zou komen tussen Joden en
christenen. Wijzelf hebben dat beslist zien gebeuren binnen de kleine groep mensen waar SVP
mee te maken kreeg. We hopen van harte dat dit door mag werken in de harten van velen.

Al die jaren hebben we de steun mogen ervaren van de Eeuwige, onze God en Vader. Hij gaf ons de
inspiratie, de fysieke krachten en de mogelijkheden om in deze stichting werkzaam te zijn! Hem
dan ook alle eer!

Nog steeds willen we Israél zegenen en onze achterban oproepen dit ook te blijven doen. Genesis
12:3 vertelt ons dat de Eeuwige tegen Abraham zegt ‘lIk zal zegenen wie u zegenen, en wie u



vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’
(vertaling HSV). Wat God zelf hier tegen Abraham zegt wordt vooral in deze tijd actueler dan ooit!
We zijn dan ook dankbaar dat er steeds meer christenen zijn die Gods volk gaan zegenen en
steunen, die een Bijbelse kijk hebben op wat er in de wereld en in Israél vandaag de dag gebeurt.
Alsook de vele groepen die na de slachting van de 7e oktober bezig zijn met de opbouw van de
verwoeste dorpen aan de grens met Gaza en op het land.

Geschiedenis SVP

De oprichting was een bijzondere gebeurtenis. Een avond in de Zuiderkerk in Zwolle, met sprekers
als Hans Janssen, Kees Sybrandy en Marc de Klijn, opgeluisterd met Jiddische muziek door Lucette
van den Berg. Op die avond werd de steun van onze achterban een feit.

Tijdens het loofhuttenfeest in 2013 mochten we het 10-jarig bestaan van SVP feestelijk vieren op
een prachtige locatie aan de Eem in Soest. Onze voorzitter destijds, Olaf Troll, opende deze dag,
Marc memoreerde de afgelopen 10 jaar en Henny gaf een muzikaal omlijst powerpoint van allerlei
activiteiten en projecten uit die periode. Onder het genot van hapjes, drankjes en een heerlijke
lunch was er ruimschoots tijd voor ontmoeting, waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt.
Kortom een dag met een gouden randje!

Projecten en opheffen Stichting SVP
We kondigden in onze vorige nieuwsbrief al aan dat we een
project wilden doen voor de kliniek in onze woonplaats.
Dit medisch centrum heeft een enorme renovatie ondergaan,
waardoor er nog meer mogelijkheden zijn gekomen om de
bevolking van medische hulp te voorzien. Het gebouw is
prachtig geworden.

Marc heeft 10 schilderijen mogen doneren, 3 hele grote
doeken, 4 middelgroot en 3 keine aquarellen. Het werk hangt
prachtig. De manager, Dr. Rorman, en zijn personeel zijn er heel blij mee. Dit was het laatste
project vanuit onze stichting.

De rekening is inmiddels opgeheven en mensen die hun periodieke betalingen nog niet hadden
stopgezet krijgen hun gift teruggestuurd van de bank. Op dit moment is er nog een resterend saldo
van € 5334,93. Daar zullen nog wat kosten vanaf moeten, maar dan willen we het resterende
bedrag gebruiken om nog werk te doneren aan het Herzog Medical Center in Jeruzalem. Zij hebben
nog extra ruimte op de psychiatrische afdeling en zouden die ook graag vullen met ons werk.



De werken, die al in het gebouw hangen en voor het gebouw geplaatst zijn, worden zeer
gewaardeerd.

Ook is er contact geweest met een organisatie in Yad Mordechai die een
permanente tentoonstelling wil inrichten met kunstwerken die te maken hebben
met de slachting op de 7e oktober. Omdat wij beiden werk hebben gemaakt naar
aanleiding van deze gebeurtenis willen wij dit werk graag doneren. Dat doen we
dan op persoonlijke titel.

De opheffing van SVP houdt niet in dat we geen project meer zullen realiseren in de toekomst. We
hopen dat we nog lang onze talenten mogen inzetten voor de israélische samenleving. Mocht u die
eventuele nieuwe projecten willen blijven steunen, stuur dan een mail naar info@artmahe.com,
dan zetten we u in een nieuw adressenbestand en krijgt u bericht als dit aan de orde is. Deze
donaties vallen dan niet meer onder de ANBI status, maar zullen door ons geheel aan het
betreffende project worden besteed. Bovendien zullen wij u daarover ook in de vorm van een
nieuwsbrief informeren.

Dank

Een woord van dank aan allen die ons in de laatste 22 jaar gesteund hebben, zowel leden van het
commité van aanbeveling, bestuursleden, donateurs en bidders. Jullie hebben het werk gedragen,
mogelijk gemaakt en ons steeds weer bemoedigd. Wij mochten het uitvoeren en zoals eerder
opgemerkt, daar kregen we de kracht voor! Toda I'El (dank aan de Eeuwige)!

Een hartelijke groet, ook namens het bestuur,
Marc & Henny de Klijn van Hartingsveldt
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