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We schrijven één januari tweeduizend drie en twintig. De Gregoriaanse kalender start vandaag
met een nieuw jaar. Het nieuwe jaar 5782 op de joodse kalender, is hier alweer een paar maanden
op gang. Een oud jaar afsluiten en een nieuw beginnen heeft dikwijls emotionele kanten.
Terugkijken op wat er was en vooruitkijken op wat komt. Dat willen we ook doen bij SVP.

Terugkijken

Dit jaar stond in het teken van het project in het Herzog Medical Center in Jerusalem. De werken
die geschonken zijn komen prachtig tot hun recht. Twee beelden zijn geplaatst en zeven
schilderijen opgehangen. De beelden buiten bij de ingang van de psychiatrische kliniek, de
schilderijen binnen in de hallen van hetzelfde gebouw. Men is er heel blij mee, het geeft kleur,
letterlijk en figuurlijk, op de plek waar gestreden wordt tegen de duistere kanten van het leven.
Een foto van het grote schilderij in de hal haalde zelfs de krant toen een

delegatie van een medische staf uit de Oekraine in gesprek ging met

de psychiater van het ziekenhuis.

Helemaal afgerond is dit project nog niet - de bijschriften zijn bijna

allemaal geplaatst - maar men wil nog een officieel moment om het te

vieren. Dr. Caine, de geneesheer direkteur van het ziekenhuis, zie foto

hieronder, schreef al eerder op 27 april j.I. een lovende bedankbrief.

Hierbij een klein citaat ....... ‘On behalf of the Herzog Medical

Center I would like to thank you both for the very generous and

beautiful pieces of artwork that you have so kindly donated to

the hospital...... bringing brightness and color to the

building......... Now, since yesterday the sculptures are also

adding character to the entrance of the building. No doubt that

within a short time they will become part of the welcome that

the patients and their families see when they arive! This

donation has made a significant difference and the results are

visible for all to see....!

Een tweede bijzondere gebeurtenis in 2022 was
het uitkomen van Marc’s nieuwe boek ‘Nieuw licht
op oude woorden’. Een boek waarin de schrijver
16 parashot (een parashah is de wekelijkse
Toralezing in de synagoge) heeft behandeld en wat
is uitgegeven bij Buijten & Schipperheijn in
Amsterdam. Dit boek is op 14 mei van het
afgelopen jaar gepresenteerd in Baarn.



Als SVP mochten wij met een subsidie bedrag
meehelpen om deze uitgave mogelijk te maken. Het
boek wordt goed ontvangen en beoogt een brug te
slaan tussen christenen en Joden. Het is te koop
voor € 27,90 in de boekhandel, te bestellen bij de
uitgever en via internet. In Israél hebben we ook een
klein aantal exemplaren voor de verkoop, er wonen
hier tenslotte veel Nederlanders. Heel graag zouden
we het in het Engels vertaald zien, maar dat is een
nieuwe uitdaging. Hebt u tips, dan houden we ons
aanbevolen! We kunnen alvast wel verklappen dat
Marc druk bezig is met een tweede deel....!

Vooruit kijken

De gedachten en voorbereidingen voor nieuwe projecten zijn in volle gang. Wel moet een keuze
met zorg gemaakt worden want de twee eerdere projecten hebben een bres geslagen in de
financién en we willen geen geld uitgeven wat er niet is. Gelukkig is de stichting gezond in dat
opzicht en dat willen we graag zo houden. Omdat de contacten nog niet gelegd zijn houden we
jullie nog even in spanning.

Ook is het belangrijk om te vermelden dat wij voor deze projecten meer tijd nodig hebben. Dit
heeft alles te maken met onze leeftijd en het hectische leven hier in Israél. Het zij zo en ook daar
vinden we wel een weg in.

Bij deze vooruitblik mogen we weten dat God ons steeds weer de energie geeft die nodig is voor
een volgende stap. We ervaren dat als een enorme bemoedigende zegen en zullen die stappen
dan ook in dat vertrouwen nemen.

Bestuur

Kortgeleden, tijdens ons verblijf in Nederland in november, hebben we de bestuursvergadering
gehouden waar voorgaande en andere zaken weer uitgebreid aan de orde kwamen. Fysiek
vergaderen heeft nog altijd de voorkeur boven het beeldscherm, dus we zijn erg blij dat dit na
Covid allemaal weer mogelijk is.

Dank

Dankbaar zijn we jullie als achterban, voor de bemoedigingen die we steeds weer krijgen, de
gebeden waardoor jullie SVP dragen en de financiéle steun die dit werk mogelijk maakt!
Dankbaar zijn ook de betreffende non-profit organisaties voor de kunstzinnige giften die hun
werkruimten of buitenplaatsen veraangenamen.

Dank aan Rob en Anne, onze medebestuursleden, die achter de schermen het nodige werk
verzetten.

Dank vooral aan de Eeuwige die ons zegent en energie en plezier geeft om ons werk vol te
houden en voort te zetten.

Een hartelijke groet en een nieuw jaar met bijzondere uitdagingen en zegen toegewenst.

Marc en Henny de Kilijn van Hartingsveldt
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