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Shalom lezers van onze nieuwsbrief, 

Rosh HaShana begint vanavond en voor degenen die dit joodse nieuwjaar 
vieren, een Shana Tova, een goed nieuw jaar! Mag dit jaar ons dichter bij Gods 
Vaderhart brengen en mogen alle gegijzelden terugkeren, dat is toch wel onze 
grootste wens. 

Deze brief wordt wat uitgebreider dan jullie gewend zijn van SVP, want er is 
veel te melden, goede en minder goede zaken, mooie projecten en dankbare 
ontvangers. 

We (over)leven hier in zware tijden. De oorlog duurt nog steeds voort. 
Terroristen die het vertikken om de gegijzelden vrij te laten. Naar verluidt 
zelfs, op dit moment van schrijven, degenen die nog leven bovengronds 
brengen om hen als menselijk schild te gaan gebruiken. Ze gaan door met 
martelen en moorden, zelfs tegen de eigen bevolking, die weg wil uit Gaza of 
sympathie opbrengt voor de soldaten en de hulpverleners, die hen van 
voedsel, medicijnen en water voorzien. Het Gazaanse volk dat verstrooid wordt 
en daaronder lijdt. 
De leugens die veelvuldig verspreid worden in Nederland en de westerse 
media, van genocidale beschuldigingen tot verkrachtingen door Israëlische 
soldaten toe, zijn dramatisch. Er is niet tegen te strijden, je verliest het bij 
voorbaat. Al deze leugens zorgen ervoor dat gezinnen, families en 
vriendenkringen uit elkaar gescheurd worden. Er zijn veel meningen over hoe 
het hier toegaat en die meningen zijn doorgaans niet gestoeld op grondig en 
betrouwbaar onderzoek. Ook missen we de oplossingen die de tegenstanders 
hebben, hebben zij die wel?  
Niets gemakkelijker is het immers om met de beschuldigende vinger te 
wijzen…..We zullen er allemaal mee te maken krijgen. 

Zoals wij hier te maken hebben met de radeloosheid van de families van de 
gegijzelden, de gegijzelden zelf, die mishandeld en uitgehongerd worden. 
Trauma’s die soldaten oplopen bij het zien van zoveel verschrikkingen door 



Hamas veroorzaakt, de lijken die ze op de gekste locaties vinden. Vrienden die 
ons land verdedigen en hun gezinnen moeten achterlaten. Vrouwen die de kar 
in deze moeilijke tijd alleen moeten trekken. Ouders, waarvan de jong 
volwassen kinderen zware taken vervullen in het leger, angst dat ze niet terug 
zullen komen. Grootouders die zelf de Holocaust overleefd hebben, en die nu in 
angst zitten over hun kleinkinderen. En laten we niet vergeten dat sinds Israël 
Gaza heeft verlaten in 2005 er maandelijks, zelfs wekelijks, raketten op de 
zuidelijke dorpen langs de Gazastrook op Israël afgevuurd werden en er 
kinderen zijn die de eerste twintig jaar van hun leven niet beter weten dan dat 
ze naar de schuilkelder moesten rennen. Getraumatiseerd tot en met. We 
kunnen nog heel veel meer feiten beschrijven…… 
Kortom, oorlog is verschrikkelijk, dat vinden we allemaal, vooral degenen die 
40/45 hebben meegemaakt zullen er over mee kunnen praten. 
De Bijbel is hoogst aktueel over wat er gebeurt in onze tijd op deze aardkloot. 
Er wordt hier meer dan ooit naar dit Boek gegrepen! 

Nieuw licht op oude woorden 
Op 3 mei jongsleden zijn deel II en III van Nieuw 
licht op oude woorden gepresenteerd in de 
Paaskerk in Baarn. 
Naast de uitgever Guido Sneep en de schrijver Marc 
de Klijn, spraken ook Ds. Arenda Haasnoot, 
predikant van de PKN Spijkernisse en Dr. Michael 
Mulder, docent Nieuwe Testament en Judaïca aan 
de TU Apeldoorn en aan de Christelijke Hogeschool 
Ede, tevens verbonden aan het Centrum voor 
Israëlstudies. 
Deze twee sprekers zijn beiden nauw betrokken bij 

de thematiek van de boeken en gaven op deze boeken hun reactie. 
Peter van Essen, begaafd violist, luisterde deze presentatie op met zijn 
prachtig en gevoelig vioolspel. 
De gemeente Benee Avraham stelde de Paaskerk ter beschikking en diverse 
gemeenteleden verzorgden de gehele catering. 
Het was een fantstische middag, waar wij, en ook de aanwezigen van genoten 
hebben. 
De boeken zijn te koop in de boekhandels in Nederland en ook te bestellen via 
de uitgever Buijten & Schipperheijn,  
T 020 524 10 10  E info@buijten.nl 

• Boek II + III los per stuk € 29,90 
• Boek II + III + cassette voor € 65,90 
• Boeken I, II + III + cassette voor € 89,90 

Project Makom Margoa 
Deze zomer mochten we de schilderijen naar het huis Makom Margoa in Pouria 
brengen en ophangen. In onze vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid 
geschreven over deze retraite plek voor vermoeide soldaten. Een plek waar ze 
tot rust kunnen komen, zoals de naam van dit huis al aangeeft.  



Het was ook voor onszelf, naast het werk wat uiteraard gedaan moest worden, 
een weldadige rust, waar we ook wel aan toe waren.  
De schilderijen hebben mooie functionele plekken gekregen. We zijn er blij 
mee. Ook David en Mariska, de initiatief nemers voor dit huis, zijn enthousiast. 
In hun bedankbrief schrijven ze o.a.:  
‘Met dankbaarheid willen wij jullie laten weten hoe blij wij zijn met de 
schilderijen die jullie aan Makom Margoa hebben geschonken. De gift is meer 
dan alleen kunst aan de muur. De schilderijen brengen warmte, kleur en 
schoonhied in onze ruimtes en dragen bij aan de sfeer van rust en 
geborgenheid die wij zo belangrijk vinden bij Makom Margoa. Elke keer 
opnieuw zullen de soldaten (en hun gezinnen) genieten van deze werken en 
hopelijk geraakt worden door de liefde en toewijding die erin besloten liggen.’ 

zeven schilderijen van klein tot groot 
in de diverse ruimtes van Makom Margoa

Nieuw project 
In onze woonplaats is de artsenkliniek totaal gerenoveerd en helemaal 
uitgebreid. Er is meer ruimte gekomen voor meerdere specialisten, zodat de 
plaatselijk groeiende bevolking adequate zorg kan krijgen. 
Dit betekent meer wanden beschikbaar en misschien ook ruimte voor 
driedimentionaal werk. De arts, die de leiding heeft over de kliniek, was zeer 
enthousiast over het aanbod om kunst te doneren voor dit nieuwe gebouw. Na 
de feesten, in oktober, gaan we deze ruimtes bekijken en zal er een delegatie 
bij ons thuiskomen om werk te zien en de mogelijkheden te bespreken. 

Mededeling 
Nu een iets minder leuke mededeling! 
Het wordt voor ons tijd om te stoppen met de stichting. Omdat wij helaas geen 
opvolger(s) hebben en het bijkomende werk ons te veel wordt, hebben wij, in 
overleg met het bestuur, besloten om de stichting per 31 december 2025 op te 
heffen. We zullen de procedure tot stopzetting van onze kleine stichting in 
gang zetten. Veel mochten we vanaf 2004 realiseren. Lezingen over diverse 



onderwerpen die met Israël te maken hebben, uitgaves van boeken om de 
verbinding tussen Jood en christen te bevorderen, en vanaf 2008 ook projecten 
in Israël voor non-profit organisaties. We zijn dankbaar dat we dit hebben 
mogen doen en dat de Eeuwige ons daarvoor de krachten gaf. We zijn 
dankbaar voor allen die deze jaren het bestuur hebben gevormd en met ons 
hebben meegedacht. Ook de mensen in het commité van aanbeveling, die de 
start van de stichting mogelijk maakten en ons daarmee bemoedigden, 
bedanken we. Ook zijn we heel dankbaar voor al diegenen die ons steunden, 
financieel, met gebed….zij staken ons een hart onder de riem en zegenden 
daarmee Gods uitverkoren volk! Echter………SVP gaat dus met pensioen! 

Herzog Medical Center Jerusalem                                            
Dit alles betekent niet dat we geen werk meer zullen maken of geen projecten 
meer zullen doen. In ieder geval zou het Herzog Hospitaal, waar we al eerder 
werk aan hebben geschonken, heel graag nog een afdeling van de 
psychiatrische kliniek willen vullen met werk van ons.  
In december zullen we kijken hoeveel geld er nog op de stichtings-rekening 
staat en dit gebruiken voor opnieuw een schenking aan dit ziekenhuis. Eén van 
de artsen die vorige week op onze OpenHouseExpo was vertelde ons dat zij 
een aantal schilderijen hebben verplaatst naar de bovenste verdieping van het 
gebouw waar op dit moment veel getraumatiseerde soldaten (PTSS) 
opgenomen zijn. Deze PTSS-sers geven aan dat het werk hen veel doet en 
hoop geeft. Wat is er mooier dan zo’n reactie te krijgen! 
Als dit nieuwe project nog doorgaat zullen we daarover uiteraard onze 
achterban berichten. Én we blijven creëren zolang het nog kan! 

Nog niet…. 
Dit is dus nog niet de 
laatste SVP nieuwsbrief :-) 
Wel is het belangrijk voor 
onze vaste trouwe         

donateurs, die hun donatie automatisch overmaken, om deze overmaking op 
tijd stop te zetten, want de rekening zal ergens in januari 2026 opgeheven 
worden. 
Wat fijn dat jullie ons werk in al die jaren zo hebben gedragen!  
Dit geldt uiteraard ook voor alle incidentele giften die we van onze supporters 
mochten ontvangen! Veel dank voor alle steun! 

Een hartelijke groet, Marc & Henny


