TIKWA

Als tijd verstrijkt,
de wereld haar gezicht verliest
om voor de schepping zorg te dragen,

dan groeit de Ceder door Hemzelf geplant
en vogels bouwen daar hun nesten.

Als lijden toeneemt,
mensen steeds meer recht
in eigen handen nemen,

dan weeft de Schepper verder in de schoot
en bundelt zijn geliefden in het leven.

Als wetten door U ingesteld,
met grimmigheid en eigenzinnigheid,
worden getreden,

dan keert de Eeuwige het lot ten goede;
zal Jadkov juichen, Jisraéel zich verheugen.

Als aan geliefden naar de vaderen
de ruimte wordt ontnomen,
te leven waar geen toekomst is,

dan wordt het volk gered, gezegend en
op vleugels weggedragen naar haar thuis.

Als de bescherming wegvalt en
de tijd lijkt teruggekeerd
waarin zij Untermenschen waren,

dan zal de Eeuwige niet zwijgen;
zal Zijn stem de aarde bulderend belagen.

Als allen tegen zijn,
Jisraéel geroepen wordt
kaarten op tafel te ontvouwen,

dan zal het recht worden geopenbaard,
de vijand met het Woord verslagen worden.

Als Tsion alle moed verliest,
de meningen worden verdeeld
en angst de harten binnendringt,



dan juicht het Tikwa lippen schoon,
de hoop is niet vervlogen.

Als blijkt dat vrienden
echte vrienden zijn,
helpende handen uitgestoken worden,

dan wordt bewaarheid wat er is voorspeld,
hervinden bronnen hun oorspronkelijkheid.
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2,14,27,87,104 en 139

© Henny van Hartingsveldt
twee tisri vijfduizend twee en zeventig
dertig september twee duizend elf



