
‘…..en ik zal haar/hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven,  
een naam die alleen de ontvanger kent’ (Openbaring 2:17b) 

DE WITTE STEEN 

Elk mens uniek, 
elk mens een wonder. 
Eigen karakter, 
eigen identiteit. 
Een witte steen, 
grondig verborgen  
onder een puinhoop 
van vuiligheid. 

Eens laat de Eeuwige 
die puinhoop beven. 
Dan komt die witte steen 
aan het licht, 
waarop je nieuwe naam 
geschreven, stralend 
onaantastbaar 
als een eeuwig vergezicht. 

Die nieuwe naam 
onthuld je  
werkelijke zijn, 
en Adonai, geprezen 
zij zijn naam, 
jou altijd heeft gekend. 

Die nieuwe naam 
omhult je als 
een bruiloftskleed. 
Ook anderen  
zullen weten hoe 
je ten diepste heet. 

Dan, eindelijk eeuwig, 
wordt je 
recht gedaan. 
Mag je als  
nieuwe schepping 
over een  
nieuwe aarde 
gaan. 
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