| Rauwe werkelijkheid

Chaos alom,
haat, jaloezie en vijandschap.
Leven verliest zijn hoog gegeven waarde.

Mannen, vrouwen en kinderen
verliezen hun identiteit
door onreine geesten uit verkeerde bron.

Bedrieglijke leuzen doen de ronde,
afgedwaald van goede normen
eens gegeven op een berg.

Eigenwaan en ego spelen hoog spel.
Heersen over de schepping,
ontkennen de eens geschapen werkelijkheid.

Haters van Gods wil en wet
bevolken meer en meer de aarde.
Is er nog iemand die het goede zoekt?

Wordt ook niet Zijn oogappel belaagd?
Zien we oude laster weer tot leven komen,
geschiedenis zich herhalen?

Veiligheid is zoekgeraakt.
Radeloosheid neemt het voortouw
angst beheerst geheel de straat.

O God, houdt U niet stil,
| red toch uw schepping van de ondergang.
Laat recht het onderspit niet delven.

Breng duivelse handlangers ten val.
Laat hun plannen mislukken,
mag bloeddorst wijken voor rechtvaardigheid!

| Dood hen in eigen valstrik,
U die strijdt voor leven,
geschapen in het allereerst begin.

O God, houdt U niet stil,
laat goddeloze spot vergaan als kaf.
beschaam hen die zich daarmee tooien.



Dat ieder eindelijk Uw grote macht erkent,
Uw Naam wil weten en zal eren.
De kroon der schepping zijn plaats weer kent.

n.a.v. Psalm 83
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