
Kesjer 

‘Kesjer’ – verbinding,  
samengaan, 
lopen op de weg 
naar vrede met elkaar. 

Utopie of wensdroom, 
geboren uit liefde 
voor dezelfde God? 
Verlangen naar de 
komst van haar geliefde,  
heelwording  
van mens en kosmos. 

‘Wat is de mens, 
dat u hem gedenkt? 
Het mensenkind  
waar u naar omziet?’ 
Evenbeeld genoemd: 
‘bijna goddelijk’ 
Wat blijft er over 

van woorden uit 
vertrouwde bron, 
bezongen in die  
oude tijd door  
Davids stem, 
als wij op afstand  
blijven staan? 

Wat maakt de mens tot  
zielsgeliefde, 
zielsbeminde, zoekend  
naar de ander,  
die verlangend uitziet  
naar verbinding – ‘kesjer’? 
‘Wat is de mens die u gedenkt?’ 

Met hoopvolle verwachting, 
in koesterende liefde  
voor De Ene, 
reiken zij elkaar de hand. 

Kesjer!  
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